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Thuis in mijn leven 
 
 
A        C 
   U nodigt me uit voor een maaltijd,  
A     C 
   Heer Jezus, U nodigt me uit 
A                 Em 
   Om verbonden te zijn door een maaltijd, 
           D 
   Ik met U, U met mij, 
                  A/C# 
   Ik met U, U met mij. 
 
Em        D/F#                G 
   U klopt aan de deur van mijn hart… 

 
 
    A      C    D  
Komt U maar binnen, wees thuis in mijn leven.  
    A               G   D/F#    G 
Komt U maar binnen om samen te zijn.  
A      
Uw liefde trekt me naar U toe  
         G      D/F#    G 
En U wekt me tot leven.  
Em            D/F#       G 
U bent het leven in mij.  

 
 
Soms blijf ik liever op afstand,  
maar U roept me steeds dichterbij 
Om me niet meer voor U te verbergen, 
U verlangt zo naar mij, 
U verlangt zo naar mij. 
 
Ik open de deur van mijn hart… 
 
 

Bridge: 
       A       
Ik houd van U en zoek naar U, ik hoop U te ontmoeten, 
      G        D/F#  G   A 
Ik strek me uit naar U. 


